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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 349 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Laat je niet manipuleren 

“Wanneer  je  een  stap  zet  naar  het  licht,  dan  is  dat  geen  gemakkelijke 

stap. Je moet dat niet onderschatten en je moet je bewust zijn dat er ook 

kwaad bestaat. Het is niet belangrijk dat je dit onmiddellijk ziet, het komt 

hoe dan ook wel op je weg.  

Je moet  er  nooit  bang  voor  zijn, maar  je moet  er  wel  rekening mee 

houden.  Dat wil  zeggen  dat  je  tegenslagen  kan  ondervinden  die  je  te 

boven moet kunnen komen en dat  je dan wel eens met dingen van wal 

kan  steken  die  je  aanvankelijk  niet  kent.  Want  het  kwaad  kan  zich 

voordoen als goed en dat moet je kunnen onderscheiden.  

Wie werkelijk goed  is en wie werkelijk  in de  liefde gelooft, die  zal altijd 

een openheid en een vrijheid bewerken in de ander. Wanneer het kwaad 

zich camoufleert als goedheid of als liefde, dan zal het toch altijd mensen 

opsluiten en manipuleren. Daar moet  je heel alert op zijn, dat  je  je niet 

laat manipuleren en dat je je niet laat kooien. Je moet dus tot een vrijheid 

komen,  tot  een  groeiende  vrijheid  en  dan  is  er  een  reden  om  echt 

gelukkig te zijn.” 

 

Meester Morya 

 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen” 

 (uit hoofdstuk 5: ‘De sleutel tot het geheim van deze wereld’) © Mayil.com 
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